
Kerstnachtdienst 2025 
 
Thema: ‘Laat het licht schijnen in de wereld’ 
 
Gospelkoor Yes uit Driel o.l.v. Klaas Hoefnagel 
 
Voor de dienst zingt Gospelkoor Yes: - First Noël 

- Kerstnacht boven Bethlehem 
 
Korte inhoud First Noël (op scherm tijdens het zingen) 
Korte inhoud: Noël: de Koning van Israël is geboren 
Laat de engelen Hem eren, iedereen voor Hem buigen 
De Koning is geboren! 
De herders hoorden het van de engelen en de wijzen zagen een ster! 
De Koning van Israel is geboren! 
 

Om te beginnen 
 
Welkom 
 
Zingen: Lied 486: 1,2,4 – Midden in de winternacht 
 
Bemoediging 
vg.       Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gem.   Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
vg.      Jubelend van blijdschap 

omdat geboren is 
het kind van Godswege 
Jezus, Messias                       

gem.   Wees het hart van onze vreugde 
 wees de vreugde van ons hart 
vg. Bij Uw licht zien wij elkaar: 
 mensen van Uw welbehagen. 
 Houd Uw gezicht 
 voor ons niet verborgen 
gem.   Laat goedheid en vrede 
 in onze harten stromen 
 en ons in het stralende licht zetten, 
 van dat nieuw geboren kind. 
 Amen. 
 
Zingen voorafgaand aan gospelkoor Yes: Sing we the song een drietal liederen door 
pianist van het koor begeleid  
Lied 705: 1,3 – Ere zij aan God de Vader 
Lied 477: 1 – Komt allen tezamen 
Lied 487: 1 – Eer zij God in onze dagen 
 
Korte inhoud Sing we the song    
Zing het lied van Immanuel, 
want het licht overwint het duister 
Glorie schijnt zodat iedereen het kan zien 
Hoop leeft op, laat het evangelie klinken 
God heeft de weg vrijgemaakt, Hij verdient alle eer 
Vertel het aan de wereld. Jezus is zijn naam 



Gloria! 
 

Rondom de Bijbel 
 
Inleidende woorden 
 
Citaat Desmond Tutu   
De toekomst van de wereld 
ligt in de handen van diegenen 
die hoop hebben, die de moed hebben 
om het licht te zien en het te laten schijnen, 
zelfs in de donkerste tijden 
 
Zingen: Lied 496: 1,2 – Een ster ging op in Bethlehem 
 
Verhaal: Waar blijft de ster? 
 
Gospelkoor Yes zingt: I heard the bells on Christmas day 
Korte inhoud (op scherm) 
Ik hoorde de klokken luiden op Kerstdag: vrede op aarde… 
Wanhopig vroeg ik mij af: “Maar er is toch geen vrede op aarde?” 
De klokken luidden nog luider en dieper. 
God is niet dood… het onrecht zal falen, het recht zal zegevieren….! 
Vrede op aarde… 
 
Lezen:  Jesaja 9: 1-6 
Zingen:  Lied 483: 1 – Stille nacht 
Lezen:  Lucas 2: 1-7 
Zingen:  Lied 483: 2 
Lezen:  Lucas 2: 8-20 
Zingen:  Lied 483: 3 
 
Korte Overdenking 
 
Gospelkoor Yes zingt: When we believe 
Korte inhoud  
In deze angstige tijd 
Als het lijkt of bidden niet helpt 
Heb ik hoop in mijn hart dat het ooit weer goed wordt. 
Op zoek naar geloof en woorden waarvan ik dacht dat ik ze nooit uit zou kunnen spreken, 
sta ik hier 
Er kunnen wonderen gebeuren als je gelooft. 
En ook al is de hoop broos, hij blijft bestaan 
Wie weet welke wonderen je kunt bewerkstelligen? 
Als je gelooft, zal het je hoe dan ook lukken. 
Je kunt het als je gelooft! 
 
Gedicht ster 
 
Zingen: Lied 476: 1,2,3 – Nu zijt wellekome 
 

Rondom gebeden en gaven 
 
Gebed 



 
Collectemoment 
Filmpje Noodhulp Palm Sri Lanka en toelichting Maarten van Woerden 
 

Om op weg te gaan 
 
Gospelkoor Yes zingt: I’m so blessed 
Korte inhoud  
Er staan problemen voor mijn deur vandaag, maar ik ga ze niet binnenlaten. 
Zorgen willen mijn blijdschap wegnemen, 
Maar ik ga ze niet laten winnen. 
Want op mijn beste dag ben ik een kind van God, 
Op mijn slechtste dag ben ik een kind van God, 
En U bent de reden dat ik me gezegend voe 
 
Zegen 
 
Zingen: Ere zij God 
 
Orgelspel 
 
Glühwein en Chocolademelk 


